Op weg naar morgen

De geboorte van Babylon alumni
Jeroen Lauwers

n juni trad met Babylon een nieuwe kring toe tot de vzw Alumni Letteren. Omdat op (middel)-
lange termijn de VLR zal opgaan in Babylon, krijgen de lezers van Romaneske hier de visie-
tekst van Babylon alumni te lezen.

De vrije keuze van talencombinaties in de richting taal- en letterkunde — een gevolg van de
Europese richtlijnen — maakte het bestaan van de oude studentenkringen Romania, Germania
en Klio enigszins problematisch. Zonder veel aarzelen werd dan ook geopteerd voor een bun-
deling van de taal- en letterkundige krachten in het overkoepelende vlaggenschip Babylon,
een kring die aan de studenten van de vorige drie kringen een huiselijk onderdak moest bie-
den. Nu, vier jaar na Babylons oprichting, wordt duidelijk dat de inzet van enkele enthousias-
te Babylonpresidia ervoor gezorgd heeft dat het groepsgevoel onder de studenten taal- en let-
terkunde aanzienlijk toegenomen is. Er is nog een lange weg te gaan, maar de eerste con-
structieve stappen laten voor Babylons toekomst het beste vermoeden.

Tegelijk staan we voor een nieuwe uitdaging: de bestaande alumniverenigingen herdenken
binnen een nieuwe structuur, aangepast aan de huidige Babylonische realiteit. Hiertoe hebben
drie ex-Babyloniérs (Wannes Deleu, Jeroen Lauwers en Tom Pierré) zich geéngageerd om, in
een indrukwekkende creatio ex nihilo, een alumniwerking op te starten voor alle huidige en
toekomstige Babylonische oud-studenten. De Babylon alumni zijn geboren...

Voor deze samenwerking is er intensief overleg gepleegd met de bestaande alumniwerkingen
van Germaanse, Romaanse en Klassieke, en ook met de vzw Alumni Letteren en Alumni
Lovanienses. We hebben besloten toe te treden tot de vzw Alumni Letteren en van daaruit
ook prominent deel uit te maken van het gezicht van de hele faculteit...

... Op termijn althans. Voorlopig heerst de afspraak dat de gevestigde alumniwerkingen actief
blijven en dat Babylon alumni zacht kan groeien, met een alumniaantal dat gestaag zal toe-
nemen - tot uiteindelijk alle genoemde alumniwerkingen kunnen opgaan in deze ene grote
Babylonwerking.

Deze regeling bepaalt dan ook het gezicht dat Babylon alumni aan de buitenwereld wil pre-
senteren. Onze visie behelst bijgevolg zowel een frisse, bruisende aanpak door jong geweld
voor jong geweld, als anderzijds een toekomstgericht denken waarin op termijn iedere alum-
nus — niet alleen de pas afgestudeerde - zich thuis kan voelen.

Hoe vatten we deze taak concreet op? Drie pijlers lijken ons essentieel:
1. Visibiliteit: de Babylon alumni willen meer zijn dan een administratieve werking en zoeken

naar enthousiasmerende initiatieven die, zeker in de beginfase maar ook daarna, de naams-
bekendheid van onze alumniwerking aanzwengelen. Promotie en informatieve momenten
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zullen noodzakelijk zijn om onze werking op de kaart te zetten, zowel bij onze leden als bij
andere alumniverenigingen.

2. Activiteiten: zeker in de beginperiode wil Babylon alumni samenwerken met de andere
alumniverenigingen om stevige en succesvolle activiteiten uit te bouwen. Daarnaast zal er ech-
ter ook aandacht zijn voor de specifieke pas afgestudeerde studentenpopulatie die door
Babylon alumni wordt opgevangen. De bedoeling van deze activiteiten is vooral een hecht
groepsgevoel te creéren onder de pas afgestudeerden en een band te verzekeren met de nog
in Leuven actief zijnde studenten, met wie de kersverse alumni vaak nog levendige contacten
(willen) onderhouden. Zo hopen we de alumnivereniging al van in Leuven te voeden, en na
een paar jaar reeds een grote groep jonge leden te tellen.

3. Frontaal: een centrale positie in onze zelfprofilering is weggelegd voor ons magazine
Frontaal, waarin aantrekkelijke artikels voor de afgestudeerde taal- en letterkundestudent
kunnen verschijnen. Er is ook een akkoord met de bestaande alumniverenigingen om van hen
artikels over te nemen in Frontaal, teneinde een mooie smeltkroes van diverse interessesferen
te krijgen. Een eerste nummer van ons magazine is verschenen in juni. Frontaal zal viermaal
per jaar de afgestudeerde alumni van lectuur voorzien.

Op deze manier wil Babylon alumni toewerken naar een doeltreffende continuiteit, zonder de
eigenheid van haar pas afgestudeerde studenten over het hoofd te zien. Met jeugdig enthou-
siasme trekken wij een machine op gang die op termijn een geoliede meerwaarde moet bete-
kenen voor iedere taal- en letterkundige alumnus. De beuk erin!




